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BERICHTEN EN MEDEDELINGEN VANUIT  

DE PAROCHIEFEDERATIE VOMMMM 

 
 
             
 
 
 

Ven-Zelderheide, Ottersum, Milsbeek, Middelaar, Mook, Molenhoek 
 

Website: www.vommmm.nl 
 

WOORDJE VAN DE PASTOOR   

 
De fusievorming is 1 januari begonnen opgelegd door het decreet van de 
bisschop. Hoever zijn we in dit proces? 
Eén van de eerste dingen die in samenspraak met het bisdom moet 
gebeuren, is dat van 6 parochies de gegevens van Kamer van Koophandel 
(KvK) moeten worden aangepast. De oude 6 parochies worden opgeheven 
en er wordt een nieuwe parochie gecreëerd, nl. de H. Antonius Abt-parochie.  
De parochiekerk is de kerk van Mook. Het administratieve parochiecentrum 
is in Ottersum. De komende twee kalenderjaren 2025 en 2026 zullen er in 
ieder geval geen veranderingen zijn in het gebruik van de kerkgebouwen in 
onze 6 dorpen. Mogelijk experimenteren we wat met de mistijden en de 
misfrequentie. 
 
Begin maart zijn de gegevens bij de Kamer van Koophandel over onze 
parochies bijna allemaal aangepast. U heeft gemerkt dat in het begin van dit 
jaar (actie kerkbalans - Steun de Kerk JUIST NU), alle bankrekeningen nog 
gewoon de oude zijn. In de loop van dit kalenderjaar zullen de bankgegevens 
van de fusieparochie worden aangepast.  
Dat wil zeggen: verschillende bankrekeningen worden opgeheven (op 
uiteindelijk een vijftal na) om de administratie te vereenvoudigen. Per dorp 
houden we wel een overzicht van de inkomsten en uitgaven per kerkgebouw. 
Uw persoonlijke bijdrage voor uw kerkgebouw blijft dus van belang. Dit is het 
hoofdinkomen van de kerk. Voor wie reeds de bijdrage in Kerkbalans heeft 
overgemaakt, Hartelijk Dank!  
Wellicht mogen we de overige parochianen nog vriendelijk herinneren om 
een donatie over te maken. Het is zeer welkom. 

Pastoraal verantwoordelijke: 
Pastoor Theo Miedema   

http://www.vommmm.nl/
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OVER DE VASTENTIJD  

EN GENADE VANUIT HET DOOPSEL   

 
De vastentijd is begonnen en ik hoop dat het vasten ook ergens is blijven 
hangen in uw dagelijks leven. Tijdens het vasten kunnen we ons herinneren 
dat we kinderen van God zijn en dat God van ons houdt. God heeft zelfs zijn 
Zoon gestuurd om ons een voorbeeld te geven hoe te leven in zijn Geest. 
We kunnen het lezen en terugvinden in het leven van Jezus, opgeschreven 
door de evangelisten Johannes, Marcus, Mattheus en Lukas in de bijbel.  
 
God verbindt zich met ons door het doopsel.  Wie gedoopt is, werd overgoten 
met water ten teken dat we sterven met Christus en na de doop verrijzen met 
Christus (vgl. Rom. 6,3-5). 
In de vastentijd bidden we dan ook voor degenen die in de Paasnacht 
worden gedoopt. We hernieuwen ook onze eigen doopbeloften tijdens de 
Paaswake. Hoe bereid je daarop voor?  
Door te vasten, te bidden en door aalmoezen te geven. Door ons hart leeg 
te maken van zonde en egoïstische verlangens, zodat we openstaan voor 
Jezus en zijn genade ontvangen zodat Hij ons leven grondig kan vernieuwen. 
Met de woorden van Paulus: “Het is God die u en ons Christus als fundament 
geeft, die ons allen heeft gezalfd. Hij is het die op ons zijn zegel heeft gedrukt 
en ons de Geest als onderpand heeft gegeven” (2 Kor. 1,21). 
Als kind zijn wij tijdens de doopplechtigheid gezalfd en als het goed is ook 
als vormeling rond de leeftijd van 11-12 jaar. Het wordt soms een geblok-
keerd sacrament genoemd, als de vruchten van de zalving niet vrijkomen. 
Egoïsme is zo’n blokkade. Als een persoonlijk ‘Ja’ zeggen tegen Jezus, dan 
kan alles veranderen. In deze Veertigdagentijd, zeg iedere dag ‘Ja’ tegen 
Jezus en bid bijvoorbeeld: ‘Kom Heilige Geest, en deblokkeer dit kostbare 
sacrament in mijn leven, zodat ik u beter kan leren kennen. Kom, Heilige 
Geest, kom en vul mijn hart. Kom en vul de harten van alle gelovigen!’  
 
Zo staan we open voor God die ons in de Paasnacht duidelijk maakt, dat wij 
delen in zijn eeuwig leven. Dat geeft hoop in het hier en nu. 
Een goede opgang naar Pasen toegewenst. 
 
Pastoor 
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TERUGBLIK OP CARNAVAL 2025   

 

Tijdens de optocht in Mook werd ik omringd 
door een vijftal vrolijk ‘ge-pater-te’. De man in 
hun midden die naar zichzelf wijst is ‘de 
echte’. Met de mobiele Biecht Brigade liepen 
ze mee in de optocht. Voor mij een leuk 
opzetje om iets te delen over het biechten 
oftewel het sacrament van verzoening. Eén 
van het ‘ge-pater-te’ meende namelijk dat het 
biechten iets van de middeleeuwen was. De 
tijdelijke drankconsumptie om warm te blijven, maakt de carnavalsvierder 
echter wat abuis. Leest u maar. 
 

5 Weetjes over het sacrament van boete en verzoening. (Biecht) 
 

Het hele jaar door, maar in het bijzonder in de Veertigdagentijd en de Advent 
worden gelovigen opgeroepen om het sacrament van boete en verzoening 
te ontvangen; te gaan biechten dus. Voor wie niet zo bekend (meer) is met 
dit sacrament, vijf weetjes over de biecht. 
 

Als we om ons heen kijken, zien we overal om ons heen het kwaad en het 
lijden aan het werk: online, maar ook offline in onze gemeenschappen, in 
onze families en zelfs als we in de spiegel kijken. Dan kan het moeilijk zijn 
om te geloven dat Christus tweeduizend jaar geleden kwam om onze wereld 
te genezen. We zien er bepaald niet verlost uit. 
 

De spanning tussen zonde en verzoening vormt echter het hart van de missie 
van de katholieke Kerk. Christus droeg zijn apostelen op om “berouw en 
vergeving van zonden” te onderwijzen en Hij zond hen uit om dienaars van 
Gods barmhartigheid te zijn. Dit wordt vandaag de dag voortgezet in het 
sacrament van boete en verzoening, ofwel de biecht. 
 

Hier zijn vijf dingen die je misschien nog niet weet, andere die je wellicht ooit 
hebt geleerd maar bent vergeten, en inspiratie om je opnieuw toe te leggen 
op het zoeken naar een nauwere vriendschap met God door middel van 
berouw en het bestrijden van de zonde, waar die in je leven ook wordt 
aangetroffen. 
 

1. Jezus stelde het sacrament van boete en verzoening in toen Hij in de paas-
nacht aan de apostelen verscheen. In het Evangelie van Johannes blaast 
Jezus over de apostelen en zegt tegen hen: “Ontvang de Heilige Geest.  
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Aan wie ge de zonden vergeeft, zijn ze vergeven, en aan wie ge ze niet 
vergeeft, zijn ze niet vergeven” (Joh. 20,22-23). 
 

2. Het sacrament van boete en verzoening zag er in de vroege Kerk heel 
anders uit dan nu. In de geschriften van Paulus (zie bijvoorbeeld 1 Kor. 5,3-
5 of 2 Kor. 2,7-11) zien we de rol van de apostelen in het verbannen van 
zondaars en hen daarna verzoenen met de gemeenschap. Het lijkt er ook op 
dat er aanvankelijk een gewoonte was om zonden in het openbaar te 
belijden, maar daar lijkt al vroeg een einde aan te zijn gekomen. Tegen de 
vijfde eeuw ontmoedigden kerkleiders deze praktijk actief. 
In sommige streken was het gebruikelijk dat mensen die zich schuldig 
hadden gemaakt aan ernstige zonden (zoals afvalligheid, overspel of moord) 
werden ingeschreven als ‘openbare boetelingen’, wat betekende dat ze zich 
kleedden in zak en as en voorgeschreven boetedoeningen en het geven van 
aalmoezen uitvoerden. Op de donderdag voor Pasen werden ze dan in het 
openbaar verzoend met de Kerk. 
 

3. We hebben het aan de Ierse monniken te danken dat er een aantal 
vernieuwingen zijn doorgevoerd in het opbiechten van de zonden. Die 
vernieuwingen hebben geleid tot het sacrament van boete en verzoening 
zoals we dat vandaag de dag kennen. Ze formaliseerden de praktijk van het 
biechten van zonden onder vier ogen bij een priester en onder geheim-
houding. 
Ook werd de absolutie verleend voordat de boetedoening plaatsvond, 
meestal eveneens onder vier ogen. Deze Keltische praktijk van onmiddellijke 
absolutie werd erg populair en werd door de missionaire inspanningen van 
de Ierse monniken over heel Europa verspreid. 
 

4. Tijdens de middeleeuwen erkenden theologen allemaal dat boetedoening 
een sacrament van de Kerk was, maar ze waren het oneens over detail-
kwesties zoals of vergeving tot stand kwam door de genade van het verdriet 
van de persoon zelf, of door de genade van de absolutie van de priester. 
Thomas van Aquino, die scholastieke termen gebruikte, definieerde de 
“materie” van het sacrament als het verdriet van de boeteling en de “vorm” 
als de absolutie van de priester.  
Het tweede Concilie van Lyon in 1274 definieerde boetedoening formeel als 
een sacrament. Maar het was het Concilie van Trente, halverwege de 
zestiende eeuw, dat echt uitgebreide verduidelijkingen aanbracht over het 
sacrament. Het wijdde zo’n negen hoofdstukken en vijftien canons aan 
zonde en boete. Het Tweede Vaticaans Concilie (1964) stond ook stil bij het 
sacrament en benadrukte de helende aard ervan.  
 

5. Waarom gebruiken we zowel de woorden boete als verzoening om het 
sacrament te beschrijven?  
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Verzoening en boete zijn twee verschillende aspecten van het sacrament. 
Verzoening verwijst in de eerste plaats naar het proces waarbij iemand die 
ernstig zondigt terugkeert naar de volledige gemeenschap van de Kerk 
door biecht en absolutie. Boetedoening verwijst naar het proces waarbij 
iemand die schuldig is aan minder ernstige zonden en die de gemeenschap 
met de Kerk niet heeft verbroken door doodzonde, zijn of haar leven in de 
Kerk voortzet door geestelijke groei en bekering via de sacramentele 
biecht. Dit onderscheid tussen boete en verzoening dient ook om mensen 
te oriënteren als ze zich voorbereiden op het sacrament. De Catechismus 
verwijst er dan ook naar als het “sacrament van vergeving” en het 
“sacrament van bekering” (no. 1423-1424).  (Vertaling: Susanne Kurstjens) 

 

Noot van de pastoor: 
 
Mensen kunnen gewond raken aan het leven, vaak op een onzichtbare plek, 
het hart of het innerlijk leven. Nare herinneringen worden verdrongen maar 
komen steeds terug. Jezus heeft oog voor de hele mens. Hij geneest eerst 
de ziel van het lijdende naaste daarna het lichaam in de verhalen van de 
evangeliën. De mens is niet alleen een lichaam, maar ziel en lichaam.  
Daarom moet men ook zorg besteden aan het innerlijk leven. Anders ben je 
niet in balans en ontstaat scheefgroei en groei je steeds verder weg van wat 
God eigenlijk met je voor had. Het kost moed om je zielenleven voor te 
leggen aan een priester. Hij mag namens Jezus woorden van verzoening en 
vergeving aanreiken. 
 
De biecht kan in een aparte biechtstoel plaatsvinden in de kerk. Meer 
gebruikelijk tijdens kerkelijke vieringen is ergens afzijdig in de kerkbanken. 
Als u privé wilt biechten of een persoonlijk gesprek met de pastoor, kunt u 
mij aanspreken voor een afspraak bij u thuis of op de pastorie.  
Biechten bevrijdt en maakt licht en open en gratis.  
 
Met vriendelijke groet, 
Pastoor Theo Miedema. 
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LATEN WE SAMEN WANDELEN IN DE HOOP   

 
Drie oproepen tot bekering: boodschap van onze paus Franciscus 
voor de Veertigdagentijd. 
 

Beminde broeders en zusters: 
 

Met het boetvaardige teken van de as op het hoofd beginnen we met de 
jaarlijkse bedevaart van heilige vastentijd, in geloof en hoop. De Kerk, 
moeder en lerares nodigt ons uit om ons hart voor te bereiden en onszelf 
open te stellen voor de genade van God om met grote vreugde de triomf van 
Pasen van Christus de Heer, over zonde en dood, te kunnen vieren, zoals 
de heilige Paulus uitriep: "De dood is verslagen. Waar is, o dood, uw 
overwinning? Waar is uw angel?" (1 Kor. 15, 54-55). Jezus Christus, 
gestorven en verrezen, is feitelijk het middelpunt van ons geloof en de borg 
van onze hoop op de grote belofte van de Vader: het eeuwig leven, dat reeds 
is in Hem, zijn geliefde zoon. 
 

In deze Vastentijd, verrijkt door de genade van het Jubileumjaar, wil ik enkele 
overwegingen bieden over wat het betekent om gezamenlijk te wandelen in 
de hoop en de roep tot bekering te ontdekken die Gods barmhartigheid richt 
tot ieder van ons, op persoonlijke en gemeenschappelijke wijze. 
 

Allereerst, te gaan. Het motto van het Jubileum, "Pelgrims van hoop", roept 
de lange reis op van het volk van Israël naar het beloofde land, verhaald in 
het boek Exodus; het moeizame pad van slavernij naar vrijheid, bemind en 
geleid door de Heer, die van zijn volk houdt en altijd trouw blijft. We kunnen 
de Bijbelse uittocht niet gedenken zonder te denken aan zoveel broeders en 
zusters die vandaag vluchten uit situaties van ellende en geweld, op zoek 
naar een beter leven voor hen en hun geliefden. Een eerste oproep tot 
bekering ontstaat hier, omdat we in dit leven allen pelgrims zijn. Iedereen 
kan zich afvragen: hoe laat ik me uitdagen over deze toestand? Ben ik 
werkelijk onderweg of een beetje verlamd, statisch, met angst en gebrek aan 
hoop; of tevreden in mijn comfortzone? Ben ik op zoek naar wegen van 
bevrijding uit zondige situaties en gebrek aan waardigheid? Het zou een 
goede Vasten-oefening zijn om zich te confronteren met de concrete realiteit 
van een immigrant of pelgrim, en ons uit te laten dagen, om te ontdekken 
wat God ons vraagt, om betere wandelaars naar het huis van de Vader te 
zijn. Dit is een goed "onderzoek" voor de wandelaar. 
 

Ten tweede, laten we deze weg gezamenlijk afleggen. De roeping van de 
Kerk is gezamenlijk te gaan, ze is synodaal.   
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Christenen zijn geroepen om tezamen hun weg te vinden, nooit als solitaire 
reizigers. De heilige Geest drijft ons om uit onszelf te treden om naar God en 
de broeders te gaan, en om ons nooit in onszelf op te sluiten. Samengaan 
betekent ambachtslieden van eenheid zijn, beginnend bij de gemeenschap-
pelijke waardigheid van kinderen Gods; het betekent naast elkaar lopen, 
zonder de ander te vertrappen of te overheersen, zonder afgunst of 
hypocrisie te koesteren, zonder iemand te verlaten of buitengesloten te laten 
voelen. We gaan in dezelfde richting, naar hetzelfde doel, luisteren naar 
elkaar met liefde en geduld. 
 

In deze Vastentijd vraagt God ons om na te gaan of in ons leven, in onze 
gezinnen, op de plaatsen waar we werken, in de parochies of religieuze 
gemeenschappen, we in staat zijn om met anderen te gaan, te luisteren, om 
de verleiding te overwinnen om onszelf op te sluiten in ons egocentrisme, 
alleen bezig met onze behoeften. Laten we ons voor de Heer afvragen of we 
in staat zijn om samen te werken als bisschoppen, priesters, godgewijde en 
leken, ten dienste van het koninkrijk van God; of we een open houding 
hebben, met concrete gebaren ten opzichte van de mensen die ons 
benaderen en jegens degenen die ver weg zijn; of we mensen laten ervaren 
een deel van de gemeenschap te zijn of we ze marginaliseren.  
 

Dit is een tweede oproep: de bekering tot synodaliteit. 
 

Ten derde leggen we dit pad samen af in de hoop op een belofte. De hoop 
die niet teleurstelt, de centrale boodschap van het Jubileum, moge voor ons 
de horizon van de weg van Vasten naar de overwinning van Pasen zijn. 
Zoals paus Benedictus XVI ons leerde in de encycliek Spe Salvi, "(De mens) 
heeft de onvoorwaardelijke liefde nodig. Hij heeft die zekerheid nodig die 
hem doet zeggen dat 'noch de dood noch het leven, noch engelen noch boze 
geesten, noch wat is noch wat zijn zal, en geen macht in den hoge of in de 
diepte, noch enig wezen in het heelal ons zal kunnen scheiden van de liefde 
Gods, die is in Christus Jezus onze Heer' (Rom. 8, 38-39)“. Jezus, onze 
liefde en onze hoop, is verrezen en Hij leeft en heerst in heerlijkheid. De dood 
is omgevormd in de overwinning en hierin ligt het geloof en de hoop van de 
Christenen, in de verrijzenis van Christus! 
 

Dit is daarom de derde oproep tot bekering: die van de hoop, die van 
vertrouwen in God en in zijn grote belofte, het eeuwig leven. We moeten 
onszelf afvragen: heb ik de overtuiging dat God mijn zonden vergeeft, of 
gedraag ik me alsof ik me alleen zou kunnen redden? Verlang ik naar redding 
en roep ik om Gods hulp om ze te ontvangen? Beleef ik specifiek de hoop 
die me helpt de gebeurtenissen in de geschiedenis te lezen en zet ze me 
aan tot toeleg op gerechtigheid, broederlijkheid en de zorg voor ons 
gemeenschappelijk huis, zodat niemand achterblijft? 
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Zusters en broeders, dankzij de liefde van God in Jezus Christus, worden we 
beschermd door de hoop die niet teleurstelt.  
 

De hoop is het "anker van de ziel", veilig en stevig. Daarin smeekt de Kerk 
opdat "allen gered worden" (1 Tim. 2, 4) en hoopt op een dag in de heerlijk-
heid van de hemel verenigd te zijn met Christus, haar bruidegom. Dit is hoe 
heilige Theresa van Jezus het uitdrukte: "Hoop mijn ziel, hoop. Ge kent de 
dag en het uur niet, Waak zorgvuldig, alles gaat snel voorbij, hoewel uw 
ongeduld twijfelachtig maakt wat zeker is en lang maakt een zeer korte tijd ".  
 

Moge de Maagd Maria, Moeder van Hoop, voor ons bemiddelen en ons 
vergezellen op onze vastenreis.  
 

6 februari 2025, Rome, heilige Johannes Lateranen, gedachtenis van de 
heiligen Paul Miki en zijn gezellen, martelaren. 
 

Franciscus 
 

VASTENACTIE 2025: SCHONER KOKEN, BETER LEVEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de buitenwijken van Kasese in Oeganda leven veel gezinnen van dag tot 
dag. Ze hebben kleine handeltjes of werken als dagloner of bodaboda-
chauffeur, de alomtegenwoordige brommertaxi’s. De vrouwen verzorgen de 
dagelijkse maaltijden.  
Die worden gekookt op vuur, waarvoor houtskool of sprokkelhout wordt 
gebruikt. Hout wordt echter schaars en duur en de dagelijkse brandstof voor 
het kookvuur neemt dan ook een groot deel van het gezinsinkomen in 
beslag. Bovendien is de rook erg schadelijk voor de gezondheid. Het 
genoemde bedrag betreft de opstartfase, we gaan nu geld inzamelen voor 
de volgende fase. 
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Voordelen briketten van gft-afval 
Vastenactie-partner RUGLI heeft een methode ontwikkeld om van gft-afval 
briketten te maken die gebruikt kunnen worden voor de kookvuren. Deze 
briketten bieden een aantal voordelen ten opzichte van hout en houtskool. 
 

• Ze zijn een schoner alternatief voor hout en houtskool omdat er 
minder uitstoot van fijnstof en schadelijke stoffen plaatsvindt.  

• De briketten zijn een goedkoper alternatief voor hout en houtskool. 
Gemiddeld bespaart een gezin ongeveer 2.000 Oegandese shilling 
per dag.  

• Het gebruik van deze briketten zal de vraag naar hout 
verminderen en daarmee helpen in de strijd tegen ontbossing.  

• Het gebruik van gft-afval voor de briketten vermindert het zwerf-
afval op straat.  

• Het gebruik van de briketten bespaart de vrouwen veel tijd: ze 
hoeven geen hout meer te zoeken én het vuur blijft uit zichzelf lang 
branden, zodat ze niet steeds hout of houtskool hoeven bij te gooien. 
Het geeft ze ruimte om andere dingen te doen. 

• De verkoop van de briketten levert extra inkomsten op. Samen met 
de dagelijkse besparing op brandstofkosten betekent dit een relatief 
grote verbetering van de financiële situatie van gezinnen. 

 
Wat doet Vastenactie? 
Op dit moment heeft RUGLI een kleinschalige productie van gft-briketten 
georganiseerd. Er doen 200 vrouwen mee. RUGLI wil meer vrouwen 
betrekken en hen laten zien dat de briketten een goedkoper en gezonder 
alternatief zijn voor houtskool. Daarvoor is het belangrijk dat de huidige 
productiecapaciteit wordt verhoogd. Dan kunnen meer vrouwen meedoen en 
kunnen ook de inkomsten stijgen per deelnemende vrouw. Het gaat om 
apparaten als vergruizer om het verkoolde gft-afval fijn te malen, persen om 
de briketten te maken en grote mixers om de zware massa goed te mengen, 
maar ook klein materiaal als grote bakken, persoonlijke beschermings-
middelen (handschoenen, laarzen en mondmaskers tegen het stof) en jerry-
cans.  
 
Er zullen 200 families uit vier dorpen worden getraind in het maken van 
briketten, waarbij de nadruk ligt op de vrouwen en tienermoeders. 
Geïnteresseerde mannen kunnen de training ook bijwonen, zodat zij hun 
vrouwen kunnen ondersteunen. Uiteindelijk kan het project uitgroeien tot een 
aanvullende bron van inkomsten voor de deelnemende gezinnen.  
RUGLI vraagt ons voor de eerste fase van het project een bijdrage van  
€ 15.729,00.  
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Daarvoor kunnen onder meer persoonlijke beschermingsmiddelen worden 
aangeschaft en bijvoorbeeld extra persen. In de volgende fase kan het 
project verder worden opgeschaald en uitgebreid. Er is bijvoorbeeld nog 
behoefte aan een grote, afgesloten ruimte om de briketten te laten drogen 
en het zou natuurlijk fantastisch zijn als er ook op andere locaties een 
productiefaciliteit kan worden gestart, zodat nog meer families profiteren van 
de voordelen van de briketten. 
 
Voorbeelden 

• Zes dozen handschoenen: €   45,00  

• 500 mondmaskers €   65,00 

• Deelname één vrouw één jaar €   80,00 

• Vijf paar laarzen € 106,00 
 
(Bron: www.missiebureau.nl/vastenactie) 

 

Steun Vastenactie 2025 
 
 

U kunt uw donatie overmaken 
op het volgende gezamenlijke rekeningnummer: 

RK Parochie H. Johannes de Doper 
NL34 RABO 0308 1047 14 (ANBI-status) 

onder vermelding van ”Vastenactie”. 

Ook kunt u uw gift deponeren in de daarvoor  
bestemde collectebus in uw eigen parochiekerk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schoner koken, 
beter leven! 

http://www.missiebureau.nl/vastenactie
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BIDDEN VOOR DE VREDE IN DE WERELD   

 

Al enige tijd komt een aantal parochianen op 
vrijdagavond bij elkaar in de kerk in Molenhoek 
om te bidden voor de vrede in de wereld. 
Met ingang van de datum van verschijnen van dit 
parochieblad wordt dit Gebedsuur verplaatst naar 
de kerk in Mook. 
 

Ook het tijdstip is gewijzigd: voortaan bent u 
welkom om te bidden voor de vrede op vrijdagmiddag om 15.00 uur. 
 

Iedereen is van harte welkom. 

 

DAGBEDEVAART EN 3-DAAGSE VERZORGDE BEDEVAART 

NAAR BEAURAING 

 
Van 24 t/m 26 mei 2025 is de jaarlijkse bedevaart naar Maria 
met het Gouden Hart in Beauraing!  
Dit jaar voor het eerst met pelgrims vanuit het gehele bisdom 
Den Bosch en Breda tezamen. 
 
Belangstellenden kunnen ook meegaan met de Dagbedevaart 
op zondag 25 mei 2025. Kijk hiervoor op: 
www.bedevaartbeauraing.nl 

 

BEDEVAART NAAR WITTEM ZATERDAG 31 MEI 2025 

 

Samen op weg als pelgrim naar Wittem:  
Wat is de mens alleen, zonder de medemens;  
we hebben elkaar nodig. 
Jezus zelf zei het al: “Waar twee of meer in Mijn Naam 
aanwezig zijn, daar ben Ik in hun midden.” 
 

Op zaterdag 31 mei 2025 gaan we vanuit de regio Nijmegen 
voor de 85e keerop bedevaart naar het heiligdom van H. 
Gerardus in Wittem. 
 

http://www.bedevaartbeauraing.nl/
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Het thema voor de komende bedevaart is:   
 

Pelgrims van Hoop. 
 

Een dag van gebed en ontmoeting en de mogelijkheid om onze intenties – 
ook schriftelijk – aan de H. Gerardus kenbaar te maken. 
Al velen vonden kracht en steun op voorspraak van deze heilige kloosterling, 
die ruim 250 jaar geleden in Mater Domini in Italië is overleden. 
 
U ging nog niet eerder mee? Gewoon een keertje doen! 
U ging al eerder mee? Weer van harte welkom! 
 

Aanmelden 
Eenieder die graag deze pelgrimstocht mee wil maken kan zich aanmelden 
bij: Mevr. C. Kersten Fazantstraat 33 Gennep Tel: 06-55925833  

Email: chpm.kersten@gmail.com  
De laatste dag van aanmelding is: vrijdag 25 april 2025. 
 

Kosten: €25,00 p.p. en kinderen t/m 15 jaar: € 10,00. 
 

PAROCHIEBEDEVAART XANTEN ZATERDAG 7 JUNI 2025 

 

Met vreugde nodigen wij u uit om deel te nemen aan onze bijzondere 
bedevaart naar Xanten in het kader van het Heilig Jaar. Dit is een unieke 
gelegenheid om samen in geloof, bezinning en verbondenheid deze 
spirituele reis te maken. 
 

Op zaterdag 7 juni 2025 vertrekken we voor een bedevaart naar de stad 
(een van de steden) van de heilige Norbertus. Norbertus werd geboren 
omstreeks 1080 in onze Gennep. 
 

Als kanunnik van de Dom van Xanten leidde hij aanvankelijk een werelds 
leven. Nadat in 1115 de bliksem vlak naast hem was ingeslagen, bekeerde 
hij zich radicaal tot een evangelische levenswijze. In datzelfde jaar werd hij 
door de aartsbisschop van Keulen in één viering zowel tot diaken als tot 
priester gewijd. 
 

Programma: 
Vertrektijden: eigen vervoer (auto of fiets)  
10.30  aankomst 
11.00  Heilige mis in de Dom van Xanten 
12.00 Rondleiding in de Dom en in Xanten 
14.00  gezamenlijke lunch (kosten rond de € 25,00) 
16.00 vertrek naar huis 
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Aanmelding bij Kapelaan Slaven, Niersdijk 1, 6591DL Gennep  
email: slavenbrajkovic@gmail.com 

1. Hoeveel personen wilt u inschrijven: 1/ 2/ 3/ anders 
2. Contactpersoon dhr./mevr. 
3. Adres 
4. (Mobiel) telefoonnummer: 
5. Namen andere personen: 
6. Of u eventueel bereid bent om met eigen auto anderen mee te 

nemen: ja/nee 
7. Eventuele bijzonderheden 

 

Aanmelden is mogelijk tot 20 mei 
 
 

STILLE DAG MARIA MATER KRING DINSDAG 8 APRIL 2025 

 

Dit op voorbereiding op het komend Paasfeest. 
Samen een rust moment in deze drukke tijd. 
Spreekt dit u aan, eenieder is welkom. 
 
Deze bijeenkomst wordt gehouden in de pastorie  
van de Paterskerk, Leunseweg 5 te Venray. 
 

Het programma is als volgt: 
  9.30 u. Inloop met koffie of thee 
10.00 u. Inleiding door pastoor Snijders 
10.45 u. Aanbidding bij het uitgestelde Allerheiligste en 

biechtgelegenheid 
11.15 u. Heilige Mis 

Aansluitend bidden Maria Mater Kring gebed 
12.15 u. Lunch (zelf lunchpakket meenemen) 
13.00 u. Rozenhoedje 
14.00 u. Einde bijeenkomst  

Als afsluiting koffie of thee. 
 
De bijdrage aan deze dag bedraagt € 5,00 
Heeft u vragen, kunt u bellen naar tel: 006-55925833 
 

Tot ziens op 8 april. 
Carla kersten 
 
 

mailto:slavenbrajkovic@gmail.com
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KLEPPENDE MISDIENAARS TIJDENS DE “KLOKSTILTE” 

 

De “klokstilte” in Middelaar 
 

Onlangs werden op de zolder van de sacristie in de kerk van Middelaar 
enkele houten kleppers gevonden. In de aanloop naar Pasen gebruikten de 
misdienaars van Middelaar deze kleppers op Goede Vrijdag en Stille 
Zaterdag. 

 
In de katholieke traditie luiden de kerkklokken niet 
tussen Goede Vrijdag (de dag waarop de kruisi-
ging van Jezus wordt herdacht) en Pasen (de dag 
van de opstanding).  
Gedurende deze periode bleef het stil om te 
rouwen om het lijden en de dood van Christus. De 
klokken werden op Paaszondag weer geluid om 
de verrijzenis van Jezus te vieren. 
 

Nadat op Witte Donderdag tijdens de mis onder 
het Gloria de klokken stil werden gezet en op 

Paaszaterdag tijdens de mis onder het Gloria de klokken weer werden 
geluid, klepperden de misdienaars van Middelaar tijdens de "klokstilte" met 
houten kleppers door de straten van ons dorp. Een half uur voor aanvang 
van de Kruisweg op Goede Vrijdag, de avondviering en de Paaswake op 
Paaszaterdag reden zij op de fiets door het dorp om de mensen eraan te 
herinneren dat de vieringen begonnen. 
De klepperende misdienaars vervingen op deze dagen de klokken, want die 
waren, zoals bekend op die dagen "in Rome". Het verhaal dat de kerkklokken 
vóór Pasen naar Rome vliegen is een katholieke legende, vooral bekend in 
landen als Nederland, België en Frankrijk. 
Dit verhaal werd vaak aan kinderen verteld om de stilte van de kerkklokken 
tussen Goede Vrijdag en Pasen te verklaren. Er werd verteld dat de klokken 
op Goede Vrijdag "naar Rome vlogen". Rome werd in dit verhaal genoemd 
omdat daar het centrum van de katholieke kerk is. Daar werden ze zoge-
naamd gezegend door de paus en gevuld met paaseieren, waarna ze op 
Paaszondag terugvlogen naar hun kerk om weer te luiden. Bij hun terugkeer 
zouden ze paaseieren over het land uitstrooien, wat het bekende paaseieren 
zoeken mogelijk maakt voor de kinderen. 

 
 
 



16 

 

ROOSTER VIERINGEN VOMMMM 

Boetev. = Boeteviering aansluitend biechtgelegenheid  HR = Em-pastoor Harrie Reijnen   
KV = Kinderviering  CN = m.m.v. koor Cantica Nova   
Rieth. = Bij Mariakapel aan de Riethorsterweg in Plasmolen   EHC = Eerste Heilige Communie 
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PAROCHIEBERICHTEN 

 

Overleden 
 
 
Jacques Cobussen, echtgenoot van Mieke Cobussen-
Dicke. Geboren te Ottersum op 18-12-1940 en overleden 
te Gennep op 11-02-2025. 
Na de uitvaartdienst in Ottersum heeft de begrafenis 
plaats gevonden aldaar op 18-02-2025.                          
 

 

Doopsel 
Vanaf september 2014 zijn de doopzondagen in Ottersum vastgesteld op de 
derde zondag van de maand. Voorafgaande wordt er in overleg met het 
pastorale team een doopvoorbereiding afgesproken. 
 

Openstelling dagkapel 
Vanaf 1 maart tot en met 31 oktober is de dagkapel dagelijks geopend van 
10.00 tot 17.00 uur. 
 

Dienstenschema VOM 

Vanaf 01-04-2020 is er een nieuw dienstenschema ingevoerd in de 6 
parochies van het VOMMMM; in principe is er om de 2 weken in elke 
parochie een Eucharistieviering op dezelfde dag en tijdstip. Voor Ottersum 
zijn de diensten om de 2 weken op zondagmorgen om 9.30 uur.  
De vieringen van Cantica Nova vinden plaats op de zaterdagavond.  
Het schema van diensten in de VOM-parochies wordt tijdig kenbaar gemaakt 
in het parochieblad en staat ook op onze site: www.vommmm.nl 
 
 

SCHEMA DIENSTEN VOM 

 
Week 22-28 maart: 3e Zondag van de Vasten 
Zaterdag 22 maart 19.00 uur:   kapel Ven-Zelderheide 
Zondag 23 maart 11.00 uur:  kerk Milsbeek 
Woensdag 26 maart 9.00 uur:  sacristie Milsbeek 

http://www.vommmm.nl/


18 

 

Week 29 maart - 4 april: 4e Zondag van de Vasten 
Zaterdag 29 maart 19.00 uur:  kerk Ottersum 

Eucharistie Cantica Nova 
      Misdienaar: Nick 
Intenties: Jrd. Carla Weijers-Fransen; Jrd. Jan Blenkers en Nelly 
Blenkers-Goossens; Jrd. Dientje Blenkers-Hoesen en Jacob Blenkers; 
Jrd. Bertus en Paula Könings-Lamers en Mia en Bertje; Jrd. Jan 
Weijers; Jrd. Jan van Bergen; Leonardus Verhülsdonk en Maria 
Konings, Trees, Gerry, Alfred en Frans. 
Woensdag 2 april 9.00 uur:   sacristie Milsbeek 
 

Week 5-11 april :5e Zondag van de Vasten 
Zaterdag 5 april 19.00 uur:   kapel Ven-Zelderheide 
Zondag 6 april 11.00 uur:   kerk Milsbeek 
Woensdag 9 april 9.00 uur:   sacristie Milsbeek 
 

Week 12-18 april: Palmzondag en Goede Week 
Zaterdag 12 april 17.00 uur:   Kinderviering Milsbeek 
Zondag 13 april 9.30 uur:   kerk Ottersum 
      Wijding palmtakken 
      Eucharistie Herenkoor 
      Misdienaar: Nick/Kai 
Intenties: Willy Derks en Martha Derks-Janssen; Lambert en Maria 
Hopman-van Bergen; familie van Bergen-Vullings; Jrd. Harrie 
Giesbers, ouders Giesbers-Hopman en ouders Hopman-Hopmans. 
Woensdag 16 april 9.00 uur:   sacristie Milsbeek 
Donderdag 17 april 19.00 uur:  viering Witte Donderdag kerk 

Molenhoek 
Vrijdag 18 april 13.30 uur:   Kruisweg 

Viering m.m.v. Geert en Frans 
Vrijdag 18 april 19.00 uur:  Kerk Mook: Herdenking van het 

Lijden 
 

Week 19-25 april: Hoogfeest van Pasen 
Zaterdag 19 april 21.00 uur:  Paaswake kerk Molenhoek 
Zondag 20 april 9.30 uur:  kerk Ottersum Paaszondag 
      Eucharistie Herenkoor 
      Misdienaar: Nick/Kai 
Intenties: Willemien Janssen-Geurts en Bertus Janssen; Harrie 
Krebbers; leden en overleden leden van de KBO; Toon Verheijen. 
Maandag 21 april 11.00 uur:   kerk Milsbeek 
      Tweede Paasdag 
Woensdag 23 april 9.00 uur:   sacristie Milsbeek 
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Week 26 april-2 mei: Beloken Pasen   
Zaterdag 26 april 19.00 uur:                         kapel Ven-Zelderheide 
Zondag 27 april 11.00 uur                            kerk Milsbeek 
Woensdag 30 april 9.00 uur                         sacristie Milsbeek 
Donderdag 1 mei 19.00 uur:                        Riethorstkapel 
                                                                     Middelaar: Mariaviering 
 

Week 3-9 mei:3e Zondag van Pasen: 
Zondag 4 mei 9.30 uur:                              kerk Ottersum 
                                                                     Eucharistie Herenkoor 
      Misdienaar: Nick/Kai 
Intenties: Willy Derks en Martha Derks-Janssen; Helena Elisabeth 
Theodora ten Haaf. 
Zondag 4 mei 19.00 uur:   Oecumenische viering 

Kerk Milsbeek nationale 
Dodenherdenking  

Woensdag 7 mei 9.00 uur:   sacristie Milsbeek 
 

Week 10-16 mei: 4e Zondag van Pasen 
Zaterdag 10 mei 19.00 uur:   kapel Ven-Zelderheide 
Zondag 11 mei 11.00 uur:   kerk Milsbeek 
Woensdag 14 mei 9.00 uur:   sacristie Milsbeek 
 

Week 17-23 mei: 5e Zondag van Pasen 
Zaterdag 19.00 uur:    kerk Ottersum 

Eucharistie Cantica Nva  

      Misdienaar: Nick/Kai 
Intenties: Leonardus Verhülsdonk en Maria Konings, Trees, Gerry, 
Alfred en Frans. 
Woensdag 21 mei 9.00 uur:   sacristie Milsbeek 
 

Week 24-30 mei: 6e Zondag van Pasen 
Zaterdag 24 mei 19.00 uur:   kapel Ven-Zelderheide 
Zondag 25 mei 11.00 uur:   kerk Milsbeek 
Woensdag 28 mei 9.00 uur:   sacristie Milsbeek 
Donderdag 29 mei 10.00 uur       scoutingterrein Mook 
      Viering Hemelvaart             
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WIE – WAT - WAAR 

 

Contactadressen: 
 

Website VOMMMM-parochies: www.vommmm.nl 
Mailadres VOMMMM-parochies:  administratie@vommmm.nl 
Mailadres administratie Ottersum:  parochieottersum@vommmm.nl 
 

Pastoor Theo Miedema   024-6961390 of 06-48465001 
 

Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met mobiel secretariaat van 
het VOMMMM:    06-23766873. 
Het secretariaat in de sacristie is bereikbaar op dinsdagmiddag van  
13.30 - 16.00 uur op    06- 42988576 
 

Eucharistie: zie dienstenschema VOMMMM-parochies 
 

Sacramenten: doopsel, Eerste Heilige communie, vormsel, huwelijk, 
ziekenzalving/toedienen van de laatste sacramenten: aanvragen via pastoor.  
Het doopsel wordt iedere maand op een vastgestelde zondag toegediend. 
Zie ook parochieberichten. 
 

Huwelijk: aanvragen via pastoor. 
 

Uitvaart, avondwake: contact opnemen met pastoor. 
 

Heilige Communie voor de zieken en thuiszittenden: 
Indien u de Heilige Communie wilt ontvangen neem dan contact op met de 
pastoor. 
 

Huisbezoek: u kunt hiervoor met pastoor een afspraak maken. U kunt ook 
contact opnemen met het secretariaat hiervoor. 
 

Misintenties: aanvragen telefonisch op 06-42988576, tijdens openingstijd 
secretariaat elke dinsdag van 13.30-16.00 uur, of via e- mail:  
parochieottersum@vommmm.nl.  
Een misintentie voor het weekend of kerkelijke zondag kost € 25,00 
(was voorheen € 20,00). Betaling contant tijdens opening van het 
secretariaat, in een envelop in de brievenbus rechts naast de 
hoofdingang van de kerk of op rekeningnummer van het kerkbestuur 
onder vermelding van intentie voor …. op …. (datum intentie). 
Plaatsing in het parochieblad: zie vermelding in dit blad (uiterste inlever- 
datum kopij) op pagina 1. 

mailto:administratie@vommmm.nl
mailto:parochieottersum@vommmm.nl
mailto:parochieottersum@vommmm.nl
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Spreekuur begraafplaats:  
Voor vragen kunt u voortaan terecht tijdens openingstijden van het 
secretariaat of via telefoon/e-mail van het secretariaat in Ottersum. 
 

Openstelling kerk:  
Vanaf maart tot en met oktober is de dagkapel dagelijks geopend van 10.00 
tot 17.00 uur. In de wintermaanden november tot en met februari is de 
dagkapel gesloten. 
 

Bankrekeningen Kerk en Parochie: 
NL 35 RABO 0140602089 voor kerkgebouw – pastoraat – misintenties 
NL 70 RABO 0140602429 voor kerkbijdragen 
 

Adressen en telefoonnummers: 
Parochie:  Heilige Johannes de Doper 
Adres:   St. Janstraat 13, 6595 AA Ottersum 
Telefoon:  06-42988576                                            
VOMMMM-telefoon:  06-23766873 
E-mail parochie : parochieottersum@vommmm.nl 
Internet:  www.vommmm.nl 
Secretariaat:   dinsdagmiddag van 13.30 - 16.00 uur 
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